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Geschreven door Eva pronk uit Den Haag, in 2020

Vrijheid

De oude man

Verstopte joden op zijn zolder
Hij drukte illegale kranten

En hielp Engelse piloten

Hij loog voor het leven

Hij loog voor de vrijheid

De vrouw

In de kelder

Liet wanneer de vliegtuigen overvlogen
Bange mannen vrouwen en kinderen
Schuilen voor de bommen

Zij stond voor het leven

Zij stond voor de vrijheid

De jongen

Net achttien

Opgeroepen om te vechten aan het front
Nam afscheid van zijn moeder

En zou haar nooit meer zien

Hij vocht voor zijn leven

Hij vocht voor de vrijheid



Deze helden

Gewone mensen zoals jij en ik
Kozen ervoor te vechten

Voor de vrijheid

Als een van deze helden

Hier niet voor had gekozen
Was mijn opa dan geboren?

Hadden wij dan geleefd?



